


Blok 1

1. Nexus

Muziek: They Gotta Quit Kicking My Dog Around - Terry Hall & 
Mushtaq

Nexus is een innige samenwerking tussen Amsterdamse en 
Haagse danseressen die hun hart verloren hebben aan de FCBD
Style Bellydance (kort door de bocht : groepsimprovisatie , 
mogelijk door het gebruik van een gemeenschappelijke format). 
De samenstelling van de groep wisselt per optreden, het aantal 
van 2 tot .... danseressen !

2. Tara

Muziek: Combinatie: Ladies of the Woods van The Witcher 3 & 
Rrakateka van Artem Uzunov

Tara danst al 14 jaar. De grote variatie in buikdansen houdt het 
leuk, zegt ze. Een stukje van die veelzijdigheid is ook de basis 
voor haar dans. Van rustig en intens naar vrolijke drum! 

3. Veerle

Muziek: Yasamina - Al-Ahram Orchestra (ingekort)

Veerle is het jongste lid van de Sense of Bellydance en treedt al 
mee op sinds ze nog in de buik zat bij Germaine, samen met 
Gerie. Ze dansten El Fen en muwashahat. Veerle is met 5 jaar 
begonnen met dansen en danst nu met 12 voor het eerst een 
solo die is gechoreografeerd door Roos. Dat Veerle zo mooi 
danst komt ook door deze 'buikdansfamilie' vol liefde.



4. Farha

Muziek: Gentleman - Essam Karika 

Farha Egyptian Dance Company is de showgroep van Iris 
Bellydance uit Eindhoven, bestaande uit Yvonne, Melissa, Mandy
en Iris, 4 gepassioneerde en toegewijde danseressen die elkaar 
jaren geleden tegenkwamen in de lessen van Iris. Het woord 
“Farha” werd gekozen als naam omdat het staat voor puur 
plezier, geluk en vreugde: eigenschappen die zij in hun dans 
beleven, uitdragen en graag delen met anderen! Vanavond 
missen zij Mandy, maar in gedachten danst die gewoon mee! 
Farha danst een Saidi op "Gentleman" van Essam Karika, waarin
zij zoals het een echte saidi betaamt, licht de draak steken met 
de moderne, (romantische) man. :)

5. Hadyr

Muziek: Mashrebtesh min Nilha – Sherine Abdel Wahab.  
Het is een melancholieke popbalade over verlangen naar 
samenleven in vrede en liefde. Deze herinneringen draagt ze 
met zich mee in de toekomst. Hadyr verwerkt deze 
uiteenlopende emoties in haar dans.    

Na 25 jaar viert zij haar jubileum samen met Roos en nog steeds
blijft ze genieten van de brede ontwikkeling die ze doormaakt 
door te blijven buikdansen. En elke stap leidt tot meer 
verdieping. 

6. Gosia

Muziek: Khamis Tabla – Khamis Henkish

Gosia heeft mee gedaan aan de Gouden Sprankels workshops 
van Hadyr en Roos en laat vanavond haar sprankels zien op een
vrolijke drumsolo. Ze zegt: “Door het dansen voel ik dat ik leef en
in verbinding sta met de aarde.”



7. Brechtje en Esther

Muziek: Dalkas - Amanati 

Brechtje en Esther hebben allebei jaren les gevolgd in klassieke 
buikdans. Brechtje is daarmee begonnen bij Roos in Bussum en 
Esther bij Gerie die jarenlang in Harderwijk heeft lesgegeven. 

De danseressen zijn allebei enthousiast over tribal fusion en 
hebben les gevolgd bij Izora Irene om deze dans in te studeren. 
Het is hun eerste gezamenlijke project en ze hebben er plezier 
in.

8. Duanyang

Muziek: Enty Helwa - ABU 

Duanyang geniet van dansen sinds haar kindertijd. Een paar jaar
geleden heeft ze meegedaan met een groepsoptreden en 
sindsdien had ze de wens om op een dag een solo dans op te 
voeren. Ze deed mee aan de Gouden Sprankels workshops en 
nu komt haar droom uit! 

9. Paola

Muziek: Beraha ya Sheeka – Bahaa Sultan

Paola heeft heel veel opgetreden, in restaurants, op feesten en 
bruiloften. In de jaren ’90 deelde ze haar avonturen en mooie 
illustraties in hét buikdansblad van Nederland, de Navel. Paola 
was de vaste danseres van Turks restaurant Pamukkale in 
Utrecht. Menig etentje met leerlingen werd een regelrecht feest 
als Paola danste met haar zills. Na een pauze van 15 jaar is ze 
terug!



10 . Ruby

The Sensual Chifti - Eddie Kochak

Ruby zegt over haar dans: Deze dans is een ode aan Roos, die 
mij letterlijk heeft geholpen mijn dansvoeten te vinden. Van 
onzekere pop/vrouw, ontwikkeld tot stralende vlinder/danseres. 
De vreugde van de buikdans ontdekt.

11 . Marinde

Muziek: El Bint El Awiye - Wael Kfoury

Als dochter van Roos is Marinde opgegroeid met Buikdansen. 
Toen ze zeven was heeft ze op les gezeten bij Anja Kriek, die ze 
toen kende als Madam Baba van tv. Ze is er een tijd uit geweest 
maar twee jaar geleden heeft ze het weer opgepakt, meerdere 
workshops gevolgd en voor het eerst met haar moeder mogen 
optreden. Een droom die werkelijkheid werd. Nu heeft ze 
meegedaan met de Gouden Sprankels workshop en danst ze 
een choreografie van Roos, die geïnspireerd is door de prachtige
dansstijl van Iris.

12 . Verrassing!!

PAUZE

 



Blok 2

1. Bellydance Lelystad

Muziek: Esm Habibek Eih – Gawaher

De dansschool Bellydance lelystad o.l.v. Hélène Boedrie bestaat 
10 jaar, dat heeft Hélène in september gevierd met een 
jubileumshow. Bij Hélène kun je terecht voor lessen, workshops 
en optredens. Haar specialisme zijn de folklore stijlen, waaronder
Nubische dans. Deze gaat ze dan ook laten zien en de 
choreografie is van Hélène zelf.

2. Caroline

Muziek: Belly Dance – Game Chasers

Haar eerste buikdansles kreeg ze toen ze een jaar of 18 was, 
samen met haar moeder bij fenomeen Yonina. Het heeft lang stil 
gelegen, maar ze wilde voor haar pensioen een keertje optreden 
en daarom deed ze mee met de Gouden Sprankels workshops 
van Gerie en Roos. Het is nooit te laat om te sprankelen op het 
podium!

3. Jolanda en Patricia

Muziek: Yak qadam pesh - Jawid Sharif

Jolanda haar dans avontuur begon meer dan 25 jaar geleden 
met buikdans (Lessen bij Paula Marissink en later bij Hadyr), 
maar na het zien van de film Gadjo Dilo werd ze volledig 
gegrepen door de zigeuner dans en muziek. Ze geeft ruim 20 
jaar buikdans- en zigeunerdansles en binnenkort kan ze haar 
tweejarige opleiding voor Roma dans docenten afsluiten. Patricia
heeft in het verleden deel uitgemaakt van een Griekse 
volksdansgroep, maar nu danst ze al 17 jaar bij en met Jolanda. 
Ze dansen een Afghaanse dans op populaire muziek van het 
nomadische Kuchi volk.



4. Roos

Muziek: Ala babi waef amarain – Melhem Barakat

In de afgelopen 25 jaar is haar dansontwikkeling van buiten naar 
binnen gegaan, van groot naar klein, van meer naar minder. 
Roos zegt: “Buikdansen is van binnenuit tegen je velletje aan 
aaien en dat kunnen delen met de buitenwereld. Kwetsbaar, 
persoonlijk, maar voluit jezelf kunnen en durven zijn. Je ziel voor 
de buitenwereld op de grond leggen en gaan staan voor wie je 
bent. Mijn uitdaging bij dit nummer: Meer zeggen met minder en 
groter zijn door klein te zijn.”

5. Leandra

Muziek: Because We've Ended As Lovers – Jeff Beck

 Leandra laat haar vrije dans zien op wat je wellicht de westerse 
taqsim kan noemen; de gitaarsolo. Hierbij zal ze vrije beweging 
mixen met haar ervaring in raqs sharqi (buikdans) en ballet. 
Leandra neemt je mee in een verhaal van kracht en verdriet.

6. Arianne en Christa

Muziek: Hassan ya Gholi - geproduceerd door Yasmina from 
Cairo 

Christa en Arianne (moeder en dochter) buikdansen al samen 
sinds jonge leeftijd van Arianne. Eerst samen in de woonkamer 
en daarna samen op les bij Mireille en daarna Eeke (Leana) in 
Zwolle. Inmiddels danst Christa weer mee met de lesgroep van 
Eeke in Assen en is Arianne al sinds de oprichting lid bij 
Arabesque, de performance groep van Eeke. Wij dansen 
vandaag samen een speelse en aardse Saidi, de choreografie is 
van Eeke (Leana).



7. Rinske

Muziek: Lachdah Min Waktik - Ines Boerrigter en Ruloff 
Manuputty 

Het nummer is geschreven en gezongen door Rinske haar 
moeder Ines en Ruloff. Het nummer gaat over de overgave aan 
liefde. In haar dans volgt ze het gevoel van ontdekken, 
verlangen, en het besluit tot overgave. Dit is Rinske’s 10 jaar 
dans jubileum en daarvoor wilde ze graag op dit bijzondere 
nummer dansen.

8. Merel Eline

Muziek: Harramt Ahebak – Warda (ingekort)

Merel Eline danst al vele jaren met veel plezier. Binnenkort geeft 
ze, samen met Nancy Wetters, een aantal buikdans workshops, 
gecombineerd met sensual yoga, tantra en geleide meditaties. 
Daar kijkt ze erg naar uit. Vanavond sprankelt ze op de vrolijke 
muziek van Warda.

9. Raqs Arabesque (Yabira en Kaylah)

Muziek: Marshmello - Ali Adora & Nour el Tot

Raqs Arabesque is de choreografiegroep van Senadance. De 
groepsleden dansen op verschillende gelegenheden en in 
verschillende samenstellingen. Dit keer laten ze als duo een 
leuke en vrolijke elektro shaabi zien. De choreografie is van Iris 
Bellydance



10. Annemieke

Muziek: Buddaham – NextRo

Annemieke houdt van de spanning, mystiek en romantiek van 
sprookjes en verhalen. Dit komt vaak tot uiting in haar dans, 
waarin ze kan zijn wie ze wil; een piraat, een zeemeermin, een 
prinses van een inheems volk. Ze laat vaak haar fantasie de vrije
loop en improviseert graag.

11. Iris

Muziek: Ooloo Balash – Helwa Laaba Di 

Iris is oprichtster van dansschool Iris Bellydance en dance 
captain van Farha Egyptian Dance Company.  Bouwend op ruim 
20 jaar intensieve studie in diverse Egyptische dansen heeft Iris 
jarenlange ervaring als docent en choreograaf, maar ook als 
uitvoerend artiest. Ze treedt op in binnen- en buitenland en won 
competities op diverse dansfestivals. Tevens coacht zij dansers 
in Egyptische muzikaliteit en presentatie en geeft ze de 
maandelijkse Supreme Saturday Specials cursus voor 
gevorderde en professionele danseressen. Iris danst  een 
combinatie van shaabi en baladi, haar 2 meest favoriete stijlen.

AFSLUITING



Met dank aan:

Alle danseressen, 

Adri Goossens, 

de lieve collega’s van de Sense of Bellydance, 

het Torenlaantheater en 

iedereen die onze buikdansjaren bijzonder heeft gemaakt met
diens eigen unieke sprankels; leerlingen, docenten, collega’s,

vriendinnen.

‘Een Sprankel is een 

goed gelukt foutje!’

Gerie en Roos
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